
Lied 

Wie wil leven moet zich geven,  
moet met brood naar de ander gaan  
en moet leven om te geven,  
zoals Jezus dat heeft gedaan.  
Niemand kan het leven aan.  
Hij moet in Jezus’ Naam  
met het brood in ied’re hand  
naar alle mensen gaan.  
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Brood  dat Leven geeft. 



Want wie voor zichzelf wil leven  
en wie niet op weg wil gaan  
kan de and’re mens niets geven  
en kan niet in God bestaan. 
 
Welkom   
 
Gebed om nabijheid 

Lieve God, 
Wij zijn maar gewone mensen, 
die luisteren naar verhalen over U. 
En wij luisteren naar verhalen over uw Zoon, 
die vertelt dat Hij brood voor ons is; 
dat Hij de weg is naar een leven  
voor altijd bij U. 
 
Help ons die verhalen te begrijpen, God, 
en laat ons zien  
hoe wij de juiste keuzes kunnen maken. 
Wij geloven dat U ons altijd helpt. 
Help ons dan ook  
om ons leven te leven  
met Jezus als leidsman op ons levenspad. 
Amen 
 
Eer aan God 

Al wat ik kan is roepen tot U, 
een stem niet groter dan het hier en nu: 
al wat mijn adem aan woorden vindt 
zeg ik aan U. 
 
Al wat ik kan is uitzien naar U, 
een oog niet groter dan het hier en nu: 
al wat de morgen mij brengen zal 
dank ik aan U. 
 
Al wat ik kan is zingen van U, 
een mens niet groter dan het hier en nu: 
al wat er ooit in mijn lied weerklinkt 
dank ik aan U. 
 



Gebed 

Goede God, 
Jij hebt ons aan elkaar geschonken  
als broers en zussen. 
Wij hebben elkaar nodig als brood van elke dag. 
Jezus gaf zichzelf als brood aan ons. 
Leer ons breken en delen met alle mensen. 
en maak ons tot gebroken brood voor elkaar. 
Dit vragen wij in Jezus’ naam, 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Eerste lezing  1 Koningen 19, 4-8 
  
Acclamatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelie   Johannes 6, 41-51  
 
  
Homilie 
 

Het brood dat wij duur verdienen,  
ons lichaam ons geld en goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed. 



Het brood dat wij moeten eten  
om niet verloren te gaan,  
wij delen het met elkander  
ons hele mensen bestaan. 
 

Gij deelt het met ons,  
zo deelt Gij U zelf  
aan ons uit voor goed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 
 
Voorbeden 
Wij bidden voor alle mensen die,  
zoals de profeet Elia,  
hun lot niet kunnen dragen,  
die moe en ontmoedigd  zijn, uitgedoofd  
en verlamd, die geen uitkomst zien.  
Laat ons zingend bidden: 

 

Wij bidden voor allen die niet moedeloos worden 
bij het zien van al wat er verkeerd loopt  
in onze wereld  
maar hoop en kracht blijven uitstralen  
omdat ze beseffen  
dat de liefde  
het wint van corruptie en onrecht. 
Laat ons zingend bidden. 
God van leven en licht …: 
 
Bidden we voor allen die overleden zijn … 
en die ons gebed gevraagd hebben … 
God van leven en licht … 
 
Wij bidden voor onszelf en onze gemeenschap. 
Geef ons de ruimte  
om onze eigen weg te herkennen 
en leer ons ook  
de weg van anderen te respecteren. 
Laat ons steeds geloven dat Gij het brood,  
het noodzakelijke voedsel bent voor onderweg. 
Laat ons zingend bidden: 
God van leven en licht … 
 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de Vader van het leven, 
zin en grond van mijn bestaan,  
hoop en uitzicht door alles heen.  
 

Ik geloof in Jezus, 
mensgeworden God van liefde,  
de 'mens voor anderen', 
gekruisigd en gedood,  
maar levend voorgoed,  
een mens om nooit te vergeten,  
de Christus,  
eten en drinken voor mensen  
van alle tijden.  
 

Ik geloof in zijn Geest,  
die levend maakt en kracht geeft,  
hoop en toekomst biedt, 
die werkt in mens en tijd,  
die het kwaad en onrecht aandurft,  
en niet ophoudt de liefde waar te maken. 
 

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,  
op weg naar de verlossing toe.  
 

Ik geloof in dit leven  
als weg en werkelijkheid  
naar de Liefde die volkomen is. Amen. 
 
Offerande 
 
Gebed bij brood en leven: 
Heer onze God, 
Gij houdt niet op ons nabij te zijn. 
Van oudsher koestert Gij uw volk 
en voedt het. 
Met vaderlijke hand  
leidt Gij het door de woestijn, 
met moederlijke zorg omringt Gij het, 
vol liefde zijt Gij steeds aanwezig. 
 
Gezegend zijt Gij, Heer, 
want Gij wilt met ons zijn: God-met-ons. 
 
Zoals Gij uw mensen hebt gevoed 
met manna in de woestijn, 
zo voedt Gij ons vandaag  
met levend Brood. 
Zoals Gij uw volk hebt geleid 
naar een land van melk en honing, 
zo leidt Gij ons vandaag  
op een weg van hoop. 
Zoals Gij uw Zoon door de dood heen 
tot leven hebt gewekt, 
zo wilt Gij ook ons nieuw leven schenken. 
 
Gezegend zijt Gij, Heer, 
want Gij wilt met ons zijn: God-met-ons. 



Laat daarom uw blik op ons rusten 
en zie hoe wij hier voor U staan, 
onzeker, kleinmoedig en verscheurd, 
maar ook met hoop en vol vertrouwen. 
Onze wereld hongert naar vrijheid, 
de aarde heeft U nodig, 
de schepping kan niet 
zonder de helende werking  
van uw levensadem. 
Uw Geest is over dit Brood gekomen 
en het is geworden 
tot lichaam van uw Zoon. 
Moge uw Geest ook over ons komen 
opdat wij groeien tot één lichaam, 
tot één gemeenschap van mensen 
die samen bidden met de woorden 
die Jezus ons gegeven heeft: 
 
Onze Vader 
 

Vredeswens 
Er is onvrede in de wereld 
omdat veel mensen tekort komen 
omdat hen het broodnodige ontbreekt. 
Daarom bidden wij: 
Heer Jezus Christus, 
Jij bent het brood dat leven geeft. 
Jij geeft jezelf aan iedereen  
opdat de wereld één is. 
Schenk ons allen die vrede en gerechtigheid. 
En die vrede van de Heer zij altijd met ons. 
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe ... 
 
Inleiding op de communie 
 

Communie 
 
Wondere Ruimte 
 
 

Je tanden mogen zetten in een verse boterham... 
het is als bijten in het leven zelf; 
het is een stukje proeven van onze aarde 
en er dankbaar om zijn. 
Het stoere brood van elke dag... 
dat is het woord, 
dat is de daad waardoor we voor elkaar bestaan. 
Dat is de vrede die van binnenuit  
en langs de ogen 
naar de ander gaat. 
Het stoere brood van elke dag... 
Hij nam het in zijn hand: "Neem en eet...". 
Dat brood wordt niet gesneden en belegd, 
het wordt gebroken en gedeeld 
en heeft de volle smaak van zijn aanwezigheid. 
Het is als bijten in het leven zelf. 
Het is een stukje proeven 
van de aarde en de hemel tegelijk. 
(Manu Verhulst) 



Moment voor de kinderen 
 
Slotgebed 
God, wij hebben in dit uur 
sporen van Jou mogen ontdekken 
in de woorden die we hoorden 
in het brood dat we met elkaar deelden. 
Wij vragen Je, 
laat ons deze sporen van jouw aanwezigheid 
uitdragen naar alle mensen 
die wij in de komende tijd ontmoeten. 
Sporen van jouw liefde en jouw goedheid 
zoals die gestalte hebben gekregen in Jezus, 
Jouw zoon en onze broeder. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Slotlied, zending en zegen 
Laten we mekaar de zegen van God toewensen  
in het geloof dat Hij steeds met ons gaat.  
Zo kunnen we als blijde mensen,  
als brood dat leven geeft,  
door de komende dagen gaan. 

 
 
 
 
 
 
  



Ontmoetingsdag: 
 

 
Wandeling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziekenzalving:  
dinsdag 10 september om 14u30. 
Ook uw buren of vrienden vanaf 75 jaar zijn 
welkom, alsook langdurige zieken. 
Aansluitend ontspanning met Walter Cantens 
en broodmaaltijd. Bijdrage in de kosten = € 12,- 
Inschrijven voor 1 september. 


